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Gebed uit Indonesié (in drie talen)

VERGEEF ONS, MOEDER AARDE
Mery Kolimon, 16 maart 2020

Geliefde Moeder Aarde,

Alle andere wezens,
Collega-ziektekiemen en virussen,
Vergeef ons dat we u kleineren,

U uitbuiten, aanvallen en pijn doen
Zelfs proberen u te vernietigen

Door COVID-19 leren we sinds begin dit jaar

Hoe de Schepper alle dingen goed heeft gemaakt.

Alle wezens zijn onze broers en zussen

Allen leven door de genade van de Schepper van het leven

Gezegend door de aarde die elke dag voedsel geeft.

Toch, we hebben Moeder Aarde pijn gedaan.

We hebben onze broers en zussen vernietigd.

Met een verlangen naar meer en meer rijkdom, meer en meer welvaart
Hebben we de aarde zonder genade beschadigd.

We dumpen ons afval overal

De oceanen, bergen, velden en bossen

Ze zijn gebroken door onze acties.

Zelfs de ingewanden van de aarde zijn zonder genade gebaggerd
Voor goud, kolen, mangaan, marmer en andere mineralen.
Vergeef ons onze trots en hebzucht.

Vergeef ons onze arrogantie en slechte manieren.

Moge deze plaag een kans zijn om te leren

Dat onze menselijke economie niet alles is.

De economie moet meebewegen met ecologie.

Ecologie en economie moeten in evenwicht zijn omwille van de oikoumene,
Zodat de aarde voor iedereen een huis is, een thuis voor alle wezens.

Mogen we met heel onze geest leren dat de schepping niet onze vijand is

Wij moeten ons leven verstandiger organiseren

Om het leven te leven en niet uit te sterven

Zodat wij van deze generatie

De intentie van De Schepper van het Leven ervaren, dat het werkelijk goed is.

Vergeef ons, Moeder Aarde,

Vergeef ons, leven van de schepping.

Accepteer ons alstublieft terug in de dans van het goddelijke leven
Waar we elkaar als broers en zussen omhelzen

Energie delen met elkaar voor een leven dat wederzijds en heel is.



FORGIVE US, MOTHER EARTH
Mery Kolimon, 16 Mar 2020

Beloved Mother Earth,

All other creatures,

Fellow germs and viruses,

Forgive us for belittling you,

Exploiting, attacking, and hurting you, even

Wanting to destroy you.

With COVID-19 since the beginning of this year

We learn

The Creator has made all things good.

All creatures are our brothers and sisters

Living by the Grace of The Creator of life

Blessed by the Earth that gives food each day.

Yet we have hurt Mother Earth.

We have destroyed our brothers and sisters.

With a desire for more and more wealth, more and more prosperity
We have damaged the earth without mercy.

We dump our waste everywhere

The oceans, mountains, fields, and forests

Broken by our actions.

Even the bowels of the earth have been dredged without mercy
For gold, coal, manganese, marble, and other minerals.

Forgive our pride and greed.

Forgive our arrogance and evil ways.

May this plague be an opportunity for us to learn

That our human economy is not everything.

The economy must move with ecology.

Ecology and economy must be balanced for the sake of the oikoumene,
So the Earth can be a home worthy of inhabitance by all creatures.
May we learn with our minds, all of creation is not our enemy

We must organize our lives more wisely

To distance life from extinction

So that we of this generation

May experience the intention of The Creator of Life that is truly good.
Forgive us, Mother Earth,

Forgive us, fellow members of creation.

Please accept us back in the dance of divine life

Where we hug each other as brothers and sisters

Sharing energy with each other for life that is mutual and whole.



MOHON AMPUN, IBU BUMI
Mery Kolimon, 16 Mar 2020

Ibu bumi terkasih

Segala ciptaan yang lain,

Kuman-kuman dan virus sesama ciptaan

Maafkan kami yang telah merendahkanmu

Mengeksploitasi, menyerang, melukai, bahkan ingin menghancurkanmu.
Di wabah COVID-19 di awal tahun ini

Kami belajar

Sang Pencipta membuat semua sungguh sangat baik

Semua makhluk adalah saudara

Hidup dari Anugerah Sang Pencipta kehidupan

Dinafkahi oleh Bumi yg memberi makan setiap hari.

Namun kami telah menyakiti Ibu Pertiwi

Kami menghancurkan saudara-saudara kami.

Hasrat utk makin kaya dan makin makmur

Membuat kami merusak bumi tanpa ampun

Sampah kami buang sembarangan

Laut, gunung, padang, hutan rusak karena perilaku kami.
Bahkan perut bumi kami kuras tanpa ampun

Utk emas, batu bara, dan mineral lainnya.

Ampuni kesombongan dan keserakahan kami.

Ampuni kepongahan dan kejahatan kami.

Biarlah ini wabah ini jadi kesempatan kami belajar

Ekonomi manusia bukan segalanya

Ekonomi harus berjalan dengan Ekologi

Ekologi dan Ekonomi harus seimbang dalam Ekumene

Agar Bumi jadi rumah yg layak didiami semua makhluk.
Kiranya dengan budi kami belajar sesama ciptaan bukan musuh
Kami mesti menata hidup lebih bijak

Agar jauh kehidupan dari kemusnahan

Agar maksud Pencipta itu kehidupan yang sungguh sangat baik itu
Dapat kami alami juga di generasi ini.

Ampuni kami Ilbu Bumi

Ampuni kami sesama ciptaan yang lain.

Berkenan terimalah kami kembali dalam tarian kehidupan llahi
Yang saling merangkul sbg saudara

Saling berbagi energi utk kehidupan bersama yg utuh.



